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De levensloop van Masdan Ki 
Ngabehi Soerodiwirjo

Ki Ngabehi Soerodiwirjo werd geboren 
in het jaar 1869 in het dorp Winongo in 
Madiun in de provincie Oost-Java   
(Jawa Timur) volgens de Indonesische 
kalender op Sabtu Pahing. 

Hij overleed 10 november 1944 te Win-
ongo op Jumat Legi om 14.00 uur aan 
de gevolgen van een ziekte, volgens de 
Indonesische jaartelling in de maand Selo 
(24 in het jaar 1874H).

Zijn vader was van adel, de Bupati van 
Gresik in de provincie Oost-Java.   
Zijn vaders naam was Ki Ngabehi Soero-
miharjo. 

Deze was een tijd lang Mantri Cacar 
Ngimbang, verpleegkundige en pokken-
vaccinateur in de stad Lamongan,   
Oost-Java.

Hij had vijf zonen:

· Masdan Ki Ngabehi Soerodiwirjo;

· Noto, alias Goenari;

· Adi Soeradi;

· Wongohardjo en 

· Kantodiwirjo.

De roepnaam van Ki Ngabehi Soerodi-
wirjo in zijn jeugd was Masdan.

Hij was de oudste van de vijf broers. 

Zijn vader Ki Ngabehi Soeromiharjo had 
twee broers.

Een ervan, Ki Ngabehi Soeromiprodjo 
genaamd, was toen Wedono (Regent) in 
de plaats Wonokromo te Surabaya. 

De andere broer R.A.A. Koesomodinoto 
was Bupati in de plaats Kediri Oost-Java.

Ki Ngabehi Soerodiwirjo was dus van 
adel, zijn grootvader had de titel Batoro 
Katong in Ponorogo en was afkomstig van 
Prabu Brawija, vorst van Majapahit.

Nadat Ki Ngabehi Soerodiwirjo vijf jaar 
op de lagere school had gezeten, begon hij 
op de leeftijd van 14 jaar zijn training in 
de Pencak Silat.

In het jaar 1863 verbleef hij bij zijn oom 
Ki Ngabehi Soeroprodjo die toen We-
dono was in Wonokromo in de provincie 
Soerabaya. 

Het volgende jaar, in 1884, toen hij 
15 jaar oud was, verhuisde hij naar de 
plaats Sedayu Lawas in de buurt van 
Soerabaya met zijn oom die overgeplaatst 
was en als Wedono was bevorderd. 

Hier kreeg Soerodiwirjo een baan als 
boekhouder bij de controleurafdeling van 
de belastingen, waarna hij werd overge-
plaatst naar Jombang, de stad van het 
zwarte suikerriet waar ook het klooster 
Tebu-Ireng tot heden nog gevestigd is. 

Hier is Ki Ngabehi Soerodiwirjo eerst in 

ernst begonnen met de Pencak Silat leer 
en de Ilmu Batin. 

Daar hij zijn kunde in de Pencak Silat 
verder wilde uitbreiden werd bij in het 
jaar 1885 op 16-jarige leeftijd naar Ban-
dung in West-Java overgeplaatst.   Hier 
werkte hij als jonge hulpcontroleur.

Hij heeft in dit jaar verschillende Pencak 
Silat stijlen van de grootmeesters van 
West-Java beoefend zoals: Cimande, 
Cikalong, Cipetir, Cibeduyus, Cimalaya. 
Ciampas en Sumedang. 

Deze waren voorheen geen stijlen, maar 
de namen van dorpen waar beroemde 
Pendekars woonden. 

In het jaar 1886 verhuisde Ki Ngabehi 
Soerodiwirjo naar het voormalige Betawi, 
nu Jakarta. 

Hij was toen 17 jaar en leerde de Puku-
lan jurus, of wel jurus Betawen alsmede 
ook andere stijlen en gevechtstechnieken 
zoals Kwitang, Monyetan, Dan Toya 
(stokgevecht). 

Tegen het jaar 1887 toen hij 18 jaar was 
en nog werkzaam als controleur bij de 
Nederlandsch-Indische regering had hij 
veel West-Javaanse Pencak Silat geleerd in 
Priangan, zowel de jurus als de langkahs, 
kuncian’s, ringkesans etc.

Na 1887 werd hij overgeplaatst naar de 
stad Padang op het eiland Sumatra.  



In Padang Hulu en Padang Hilir is  
Pencak Silat heel anders dan in Oost-Java 
of West-Java. De technieken worden dan 
ook heel anders uitgevoerd in zijn   
verdediging. Want Pencak Silat in   
Padang wordt als een volksdans beoefend, 
en de begeleiding van de kendang is ook 
heel anders dan in Oost- en West-Java. 

Dit werd vermeld door Ki Ngabehi Soero-
diwirjo in zijn dagboek. 

Hij is vanaf het jaar 1887 tot het jaar 
1900, van zijn 18e tot zijn 31e jaar, in 
Sumatra gebleven, voornamelijk in  
Bengkulu en Padang, maar hij heeft ook 
door heel Sumatra gereisd waar hij de 
Pencak Silat bleef beoefenen en in de 
praktijk uitvoeren.

In het jaar 1896 leerde hij een groot-
meester in de geestelijke leer (Ilmu Batin) 
kennen, in het dorp Ampang AIai, in het 
district Pauh, van de stad Padang. Deze 
grootmeester, Datuk Raja Batua ge-
naamd, was zijn eerste leraar in de Ilmu 
Batin op West-Sumatra. 

In 1897 toen hij 28 jaar was trouwde hij 
voor het eerst met een dochter van een 
Ieraar in de mohammedaanse godsdienst 
(Guru Tasauf). 

Om zijn Islamitische schoonschrijfkunst 
te verbeteren nam hij les bij een Guru 
genaamd Nyoman Ide Gempol. 

Deze guru was van adel en afkomstig van 
het eiland Bali. Hij was verbannen door 
de Hollanders in Nederlands Indie naar 
Padang op Sumatra. 

Ook hij is een Guru van Soerodiwirjo ge-
weest in de Kebatinan Islam, de mystieke 
leer van de Islam.

Deze Guru was voorheen ook bekend als 
de vorst Raja Kenanga Mangga Tengah, 
in het dorp Winongo, midden in het 
stadje Madiun waar Ki Ngabehi Soerodi-
wirjo van afkomstig was.

Maar ook in deze zelfde periode leerde 
hij nog andere Pencak stijlen van de 
grootmeester Datuk Raja Betua. Gedu-
rende zo’n 10 jaren leerde hij de Padangse 
jurusen, zoals de jurus Bungus, een soort 
Pukulan die bekend is in de havens van 
Sumatra (teluk bayur), de jurus Fort de 
Koch, de jurus Alang Lawas, de jurus 
Lintau, de jurus Alang Sipai, en de jurus 
Sterlak. Hij is zeer bekend geworden in 

Sumatra waar hij voor het eerst de ware 
gevechtskleren leerde te gebruiken, het 
zwart, het symbool van de zwarte raaf. 

Nadat hij de Ilmu Kebatinan van Nyo-
man Ide Gempol en Daruk Raja Betua 
had geleerd en ook verschillende Pencak 
Silat stijlen beoefend, ontwikkelde hij 
zijn eigen stijl en gaf deze de naam “Ilmu 
Persaudaraan Setia Hati Winongo” Pen-
cak Silat Madiun.

In 1898 op de leeftijd van 29 jaar, 
verhuisde hij met zijn vrouw naar Aceh, 
waar zijn broer Soeradi woonde die bij de 
staatspoorwegen als controleur (D.K.A.) 
in Lho Seumawe werkzaam was. 

Ook hier in Aceh leerde hij gevechtstech-
nieken van de Pencak Silat zoals de jurus 
kuncian en de jurus permainan binja.

Hij leerde ook van zijn grootmeester Nyo-
man Ide Gempol nog wat technieken die 
met geestelijke kracht wordt uitgevoerd 
zoals, “gerak lahir lulu” (uitgevoerd met 
de geest), “dengan gerak bathin”, en “ge-
rak bathin ter cermin oleh gerak lahir”.

In 1900 verhuisde Ki Ngabehi Soero-
diwirjo met zijn Padangse vrouw naar 
Betawi (Jakarta) terug. 

Hij kreeg werk als machinist van een 
Stoomwals, maar in 1901, daar hij geen 
kinderen kreeg uit zijn huwelijk, is hij 
van zijn vrouw gescheiden. 

Na de scheiding keerde zijn vrouw terug 
naar Padang en Ki Ngabehi Soerodiwirjo 
word overgeplaatst naar Bandung. 

In 1902 verhuisde hij naar Soerabaya en 
veranderde hij van werk. 

Hij kreeg werk als politieman, en werd 
bevorderd als Sersan Mayor, daar hij 
bekend stond als goede politieman die de 
veiligheid goed wist te handhaven tegen 
het kwaad. 

Na zijn overplaatsing naar de haven van 
Soerabaya (Ujung) kreeg hij veel te doen 
met schepelingen van alle soorten rassen, 
een gevecht eindigde soms met dodelijke 
afl oop. 

In 1903 richtte hij een Pencak Silat school 
op met de naam Persaudaraan Sedulur 
Tunggal.

Kecer “Langen Mardi Hardjo”op Jumat 
Legi in de maand Soero 1823H volgens de 
Indonesische jaartelling.

In 1905 trouwde hij voor de tweede keer, 
dit keer met een 17 jarig Javaans meisje 
genaamd Ibu Sarijati. Zij kreeg 3 jongens 
en 2 meisjes, maar ze zijn allemaal op 
jonge leeftijd overleden. 

In 1912 was hij als politieman gestopt, en 
verhuisde naar midden-Java naar de stad 
Tegal, waar hij woonde bij zijn oom, die 
als opzichter Irrigatie in Tegal werkte. 

In 1914 verhuisde Ki Ngabehi Soerodi-
wirjo weer terug naar Soerabaya waar hij 
werkte bij de Staatsspoorwegen. 

In 1 916 ging hij terug naar zijn geboor-
teplaats Madiun waar hij als maga-
zijnmeester bij de Staatsspoorwegen tot 
zijn ouderdomsjaren in de desa (dorp) 
Winongo is gebleven. 

In 1917 heeft hij voor de laatste keer de 
naam van zijn Pencak Silat veranderd 
tot die welke tot heden bekendheid heeft 
gekregen. 

In 1903 was de eerste naam die hij gaf 
“Sedulur Tunggal Kecer” Langen Mardsi 
Hardjo.

In 1914 was de tweede naam die hij gaf 
“Djojogenelo Cipto Muljo.

In 1917 was de derde naam Persau-
daraan “Setia Hati Madiun. Hij was 
gepensioneerd en was tot zijn dood in het 
dorp Winongo te Madiun gebleven.

In 1944 heeft hij voor het Iaatst lesgege-
ven in het dorp Balong te Ponorogo, zijn 
assistenten waren toen, Saudara Koesni 
en Soerjotjaroko.

Toen werd hij ziek en overleed ten gevolge 
van zijn ziekte op Jumat Legi op 10 
November 1944 om 14.00 uur, volgens de 
Indonesische Jaartelling, Selo 24 Tahun 
1874H.  Hij werd begraven op de dorps-
begraafplaats “Pesarean Winongo”.

Zijn graf is omringd met schelpen, graniet 
en Melati bloemen. 

Dit is de ware levensloop van Ki Ngabehi 
Soerodirwirjo geschreven door R. Djimat 
Hendro Soewarno Pengasuh.


